
Wat is uw lidgeld waard?

Een gevaarlijke titel, zeker als ge verderop leest dat je bij
deze uitgenodigd wordt om uw kwb-lidgeld voor
volgend jaar te vernieuwen.
Waarom is dit een gevaarlijke titel? Wij leven in een tijd
dat heel onze maatschappij bijna uitsluitend gericht is op
ieder van ons als individu. Ieder moet hard werken, zo
lang mogelijk, ieder moet ook op zijn rechten staan, ieder
moet zoveel mogelijk genieten… enz. We leven in de tijd
van logos, de nuchtere rede. Daartegenover staan
bewegingen als kwb, maar evenzo de voetbalclub in 4°
provinciale als de mijnwerkers-brancardiers en andere…
die vallen of staan bij de goodwill van vrijwilligers.
Onze lokale kwb-groep maakt jaarlijks een sterk
programma met een divers activiteitenaanbod... voor
jong en oud, voor groot en klein. Vanaf april volgend
jaar vieren wij 75 jaar kwb met tal van activiteiten. We
doen dit samen met de 100-jarige KVLV. In mei staat
ondermeer een boottocht op het Albertkanaal + bezoek
aan de zoo van Olmen op het programma. Dit alles is te
zien op onze vernieuwde website of te lezen in kwb-leeft.
Wij trachten mee te investeren in een warme
samenleving en gaan ook geen moeilijke
gespreksonderwerpen uit de weg. Zo doen we jaarlijks
een actie om wegen en bermen proper te maken. Zelfs
wie het lidmaatschap van kwb enkel economisch bekijkt,
verdient zijn of haar centjes terug. Dat weten de
deelnemers aan onze samenaankoop-activiteiten al
geruime tijd: samenaankoop brandstof, samenaankoop
groenten en fruit, samenaankoop onderhoud
verwarmingsketels en verwijderen stookolietanks….



Kortom: wij blijven stevige kwb maken, ook in de
toekomst, samen met u?!




